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Wij brengen de kaarsjes aan van de kinderen 
die vorige maand zijn gedoopt:   
 
Welkom   
 
Bidden om Gods nabijheid 
Blijf bij ons, Heer, heb deel aan ons leven 
en leer ons lief en leed te delen met elkaar. 
Dan zullen wij U herkennen 
bij het breken van het brood. 
  
Blijf bij ons, Heer,  
schenk ons deel aan uw leven 
en leer ons geven aan wie tekort komt. 
Dan zal de wereld ons kennen 
aan ons breken en delen. 
  
Blijf bij ons, Heer, spreek ons aan 
en leer ons luisteren naar elkaar. 
Dan zullen wij U herkennen 
als Gij U tot ons wendt. 
  
Blijf bij ons, Heer, open onze oren en ogen 
en leer ons horen en zien met het hart. 
dan zullen we U ontmoeten 
in hen die hulp nodig hebben. 
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Blijf bij ons, Heer, trek met ons mee 
en leer ons elkaar vergezellen. 
Dan zullen onze voeten licht worden 
op de weg naar het leven. 
  
Blijf bij ons, Heer, ga voor ons uit 
en leer ons anderen voorgaan. 
Dan zullen wij samen op weg durven gaan. 
 
Eer aan God 
Engels, Nederlands en Engels gezongen. 

  
Gebed  
God van leven. 
Al van bij het begin van de schepping  
trekt Gij met mensen mee. 
Vandaag komen wij samen  
en willen U danken 
voor de lieve mensen om ons heen, 
voor zoveel moois dat ons gegeven wordt, 
want in dit alles kunnen wij U zien. 
Laat ons vandaag open komen  
door uw woord, uw brood uit de hemel, 
het Heilig Brood dat we straks  
mogen ontvangen. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen  
We horen in beide lezingen, hoe het volk aan God 
om eten vraagt. Alleen het brood als voedsel is voor 
hen belangrijk. De boodschap is dat we moeten 
groeien naar de waarheid die Jezus is. De scheppen-
de God die ons kneedt tot zijn beeld en gelijkenis. 
 
Eerste lezing  Exodus 16, 2 – 4, 12 – 15.  
 
Moment voor de kinderen 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
U zelf aan ons uit voor goed, 
een mens om nooit te vergeten, 
een God van vlees en bloed. 
 
Evangelie  Johannes 6: 24 – 35 
 
Homilie 
 
Voorbeden 
God wij bidden,  
dat we brood mogen zijn voor: 
mensen die in de put zitten, 
hen die eenzaam zijn 
en moeten leven met een diep gemis, 
mensen die ziek zijn 
naar lichaam of geest, 
mensen die pech hebben, 
mensen die het goede  
niet meer kunnen zien of horen. 
 
Bidden wij om geluk en vrede voor de kinderen 
die vorige maand gedoopt zijn, 
om inspiratie en kracht 
voor hun ouders en familie, 
die hen willen opvoeden 
in de geest van het evangelie. 
Laten wij bidden: 

 
 
God wij danken: 
voor al het moois in de natuur, 
voor de stilte momenten als we op weg zijn, 
voor alles wat ons geschonken wordt 
en zomaar uit de hemel komt vallen. 
Voor de atleten die nu het beste van zichzelf 
geven,  
dat ze de idealen van de Spelen niet vergeten. 
Voor allen die in deze vakantieperiode  
toch zorg willen dragen voor mensen  
zodat hun familie tot rust kan komen. 
Dat we verwonderd mogen blijven  
om al het goede dat ons gegeven is  
en er eerbiedig mee omgaan. 
Laat ons bidden: 
Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte … 
 
God wij bidden: 
voor mensen die verdwalen  
in de chaos van het leven, 
in een wereld die zo snel evolueert  
dat er geen tijd is om stil te staan. 
Geef kracht aan allen die ontmoedigd zijn. 



Zet brood op tafel voor hongerige mensen 
en laat de zieken niet alleen. 
Bied een thuiskomst aan wie eenzaam is 
of vreemdeling. 
Maak een nieuw begin  
met ieder mens op aarde. 
Laten wij bidden: 
Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte … 
 
God, wij willen danken 
voor al uw mensen 
die er zijn op het goede moment 
en naar ons willen luisteren. 
Mensen die ons opbeuren, 
die ons nieuwe energie geven 
om weer verder te gaan. 
 
Voor hen die niet meer onder ons zijn  
maar die we nog steeds niet willen vergeten. 
……... 
 
Voor hen van wie we afscheid namen deze 
week in de stad: … 
 
neem hen op in Jouw Liefde. 
Laten wij bidden: 
Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte …. 
 
Geloofsbelijdenis  
Wij geloven in het verhaal van God  
met de mensen: 
dat Hij ons tot leven riep, 
dat Hij ons bestemde  
voor elkaars geluk en vrede. 
 
Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 
in mensen die samen op weg willen gaan. 
Wij geloven in open handen van mensen 
die elkaar groeten  
met woorden van vrede, 
die in vertrouwen  
elkaars vreugde willen zijn. 
 
Wij geloven in de goedheid van mensen 
die in liefde elkaar alle ruimte bieden 
om vrije en gelukkige mensen te worden. 
Wij geloven in de hand die deelt, 
in het woord dat vrijspreekt, 
in de liefde die in mensen is neergelegd, 
opdat wij elkaars bondgenoten worden 
op weg naar morgen. 
 
Wij geloven in God met ons,  
die mensen voorgaat 
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias. 
Wij geloven dat Hij zal voltooien 
wat Hij in mensen begonnen is: 
wij, godsvolk wereldwijd,  
en Hij, God met ons voorgoed.  Amen 
 
Offerande 
Wil jij onze geloofsgemeen-
schap mee dragen ? 
De misdienaars komen graag 
rond voor je bijdrage. 
Het kan ook via je bankapp. 
Het bedrag kan je zelf  
aanpassen. Dank je wel! 
 



Gebed over de gaven  
God, onze Vader.  
brood en wijn staan ook vandaag  
hier voor ons. 
Het zijn symbolen van breken en delen. 
Ze herinneren ons aan het hemelse Brood  
dat van U komt.  
Laat ons ook nu Jezus herkennen  
en gedenken in dit teken,  
zodat wij ons gesteund voelen  
door zijn blijvende aanwezigheid,  
nu en altijd. Amen.  
  
Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
God, 
biddend willen wij daarom gedenken 
wat Gij voor ons gedaan hebt 
zoals Gij u hebt laten zien 
in Jezus van Nazareth. 
Hij ging de weg van alle zaad. 
Hij werd voor ons gebroken, net als brood 
en zijn beker vloeit over van liefde. 
  
Wij danken U, God, 
voor alle goeds dat wij mogen ervaren 
en voor alle goede mensen  
die Gij op onze levensweg plaatst. 
Wij danken U voor de wondere wegen 
die mensen voor elkaar kunnen zijn: 
wegen naar vrede, 
wegen naar vreugde en geluk. 
  
Vooral danken wij U Vader,  
voor Jezus die ons dé weg is voorgegaan: 
mensen verblijdend, 
mensen bevrijdend. 
Zo heeft Hij uw wil volbracht, 
zo heeft Hij uw Rijk van liefde  
waar gemaakt, 
zo werd Hij voor ons allen 
het onuitwisbaar teken van uw nabijheid. 
Daarom danken wij U Vader,  
voor heel Uw schepping en zingen wij: 
 
Heilig, heilig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wij danken U, goede Vader, 
omdat uw Zoon ons liefde bracht. 
Hij gaf zichzelf aan ons  
als brood om van te leven. 
 
Want op de laatste avond van Zijn leven ... 
 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
 

 
 
God, onze Vader,  
wij danken U omdat Jezus,  
ons zijn leven heeft gegeven 
en bij ons wou blijven in brood en wijn. 
  
Geef God, dat wij, die willen eten  
van hetzelfde Brood uit uw Hand, 
leven mogen naar uw Verbond 
en elkaar niet in de steek laten. 
Moge onze liefde toenemen  
in inzicht en fijngevoeligheid, 
om de weg te kunnen gaan  
die Jezus ons is voorgegaan. 
  
Daarom vragen wij U, God, 
vorm en beweeg ons – steeds meer  
aangevuurd door uw Geest: 
doe ons groeien in geloof, 
versterk onze hoop, 
verruim onze liefde, 
steek uw levenskracht in onze daden 
zodat we door onze houding  
mensen laten voelen  
dat zij ook kinderen van God zijn. 
 
Daarom willen we bidden 
met de woorden die Jezus 
ook sprak tot zijn Vader: 
 
 
Onze Vader 
 
 
Bidden om vrede 
Jezus heeft ons geroepen  
tot een leven in vrede. 
Om ons daarbij te helpen 
daalt Hij uit de hemel neer 
als Brood van Godswege  
als Leven voor ieder van ons  
en voor heel de mensenwereld. 
Moge zo de vrede groeien 
in ons en rondom ons,  
vrede in overvloed. 
  
Die vrede van Christus zij met ieder van u. 
  
Communie 



Om in stilte te lezen 
Ieder mens heeft een stukje bemoediging  
nodig:  
een klop op de schouder, een open gesprek,  
een stevige handdruk, een blik die blij maakt.  
Iemand die kan meeleven, iemand met begrip  
en bekommerd om vreugde en om pijn.  
We hebben het allemaal broodnodig.  
Gelukkig dat je mensen ontmoet  
die je dat geven. 
 
Ieder mens kan maar écht mens zijn  
bij de genade van de anderen.  
We zijn het aan elkaar verplicht.  
Het is zo bijzonder fijn  
dat dit spontaan kan gebeuren  
in de hartelijkheid die de één de ander schenkt.  
 
Ieder mens heeft een stukje geborgenheid  
nodig:  
een adres, een plaats waar hij thuis is.  
Een mens, die dat duidelijk maakt is zelf een stukje 
geluk geworden.  
Ieder mens zou ergens  
iemand moeten kunnen ontmoeten  
die iets laat vermoeden wie God is. 
We hebben het allemaal broodnodig  
en we kunnen het elkaar geven  
want dit brood is niet duurder geworden. 
 
 
Slotgebed 
Goede God, 
dankbaar hebben we naar Uw woord geluisterd 
en het brood gebroken en gedeeld in Jezus’ geest. 
Houd in ons het besef levend dat bij Hem  
de vervulling van ons leven te vinden is. 
Laat ons inzien dat wijzelf  
brood kunnen zijn voor anderen,  
dat we beseffen  
dat we meer moeten delen van ons teveel,  
dat we meer naar ons innerlijke moeten kijken  
en ons hart openstellen voor anderen. 
Wees bij ons met uw liefde, 
vandaag, morgen en alle dagen. Amen 
 
Mededelingen  
Lied 



Laat, Heer, dit brood en deze wijn 
hart en hand van mensen zijn, 
kleine gave, kleine daad, 
om uw vrede waar 't om gaat: 
in een wereld op te bouwen 
waar men liefde zal beschouwen 
als brood en wijn, als brood en wijn. 
Heer, Heer, Heer, Heer, …. 
  
Laat, Heer, dit brood en deze wijn, 
vruchten van ons leven zijn, 
fijne vreugde, klein verdriet, 
groot verlangen, hoopvol lied, 
om een wereld uit te bouwen 
waar men liefde zal beschouwen 
als brood en wijn, als brood en wijn. 
Heer, Heer, Heer, Heer …. 
  
Zending en zegen  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


